
 MAANDBLAD 

Zoelen 

13 april – 25 mei 2025 

 

Kopij inleveren 

5 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROMMELMARKT ZOELEN 

14 juni 2025 

 

Inleveren spullen: 

vrijdag 25 april 19:00-19:30 bij de kerk 

vrijdag 23 mei 19:00-19:30 bij de kerk 

 

Rondgang spullen: 

dinsdag 10 juni vanaf 18:00 uur 

 

Ander moment inleveren? 

Bel 06-19802361 



  



  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Marco Schelling, tel: 06-22777691, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: Mevr. J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: dhr. E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diakonie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 

Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 

 

Zondag 13 april – 10.00 uur – Palmzondag  

Zoelen: voorganger ds. Jan Kaai uit Giessenburg laatste keer ds. Kaai in Zoelen 

 Organist: Cees Meijering 

 Collecten: Stichting Why Not/kerk/onderhoudsfonds 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Woensdag 16 april – 19.00 uur (!) – Stiltedienst 

Zoelen: voorganger Ed Snijders 
 
Donderdag 17 april – 19.30 uur – Witte Donderdag, Avondmaal 

Zoelen: voorganger ds. Everdien Hagen 
 Organist: Teuni Trouwborst 
 

Vrijdag 18 april – 19.30 uur – Goede Vrijdgag 
Buren: voorganger ds. Everdien Hagen 
 
Zaterdag 19 april – 21.00 uur – Stille Zaterdag 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 
 
Zondag 20 april – 10.00 uur – 1e Paasdag 

Zoelen: voorganger ds. Corbert de Rooij uit Rotterdam 
 Organist: Cees Meijering 
 Collecten: KIA Werelddiaconaat, kerk, kerk 

 M.m.v. het Haafstensch Mannenkoor o.l.v. Herman van Iterson 
Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 
Erichem: voorganger ds. Suzanne van der Sluijs uit Amersfoort 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 
 
Zondag 27 april – 10.00 uur 
Zoelen: voorganger dr. Bert Engelfriet uit Bennekom 

 Organist: Piet van de Wege 
 Collecten: Stichting Sponsorkind Gambia, kerk, kerk 
Asch: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

 
Zondag 4 mei 
10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 
Erichem: voorganger dhr. Aart van Drie uit Heteren 
19.00 uur – Dodenherdenkingsbijeenkomst 

Buren: voorganger nog niet bekend 
 

  



 
Zondag 11 mei – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Dick de Jong uit Oss 
Kapel-Avezaath: voorganger dhr. Johan Goossen uit Tiel 
 
Zondag 18 mei – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Roel van Laar uit Rhenen 
 Organist: Ton van Leerdam 
 Collecten: School Zambia (St. Pemama), kerk, onderhoudsfonds 

Buren: voorganger ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 
 
Zondag 25 mei – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Jan Esveldt uit Amersfoort 
 Organist: Cees Meijering 
 Collecten: Vrienden van Vrijthof, kerk, kerk 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 5 mei 2025 

Verschijnt: dinsdag 20 mei 2025 

Periode: 25 mei-13 juli 2025 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 15 april, 29 april, 13 mei 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



MEDITATIE 
 

Opgewekte mensen 
Efeziërs 2: 1–10  
 
Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de 
hemelsferen, in Christus Jezus (vs. 6) 

 

Wij zijn opgewekte mensen! 

Kunnen we dat wel altijd zeggen: Ik ben een opgewekt mens? De toestanden in de 

wereld nodigen ons daar niet bepaald toe uit. En in onze gemeente zijn er velen die 

kampen met ziekte, tegenslag, verdriet en zorgen. Toch noemt de bijbel ons 

opgewekte mensen: wij zijn met Christus opgewekt.  

De praktijk van ons leven laat helaas anders zien. Met Pasen zingen we uit volle 

borst: Nu jaagt de dood geen angst meer aan, en met Luther zingen we: delf vrouw 

en kind’ren het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan 

ten hemel in, maar zijn dat niet vrome gedachten die geen enkel raakvlak hebben 

met onze levenspraktijk?  

En toch: christenen zijn opgewekt, opgewekt met Christus. Het gaat niet zozeer om 

opgewektheid, maar om opgewekt zijn. Ook al ben je lang niet altijd opgewekt, je 

bent wel opgewekt met Christus. Ook al leef je in diepe rouw, wordt je lichaam door 

ziekten en pijn afgebroken, zit je diep in de put, heb je de dood voor ogen en is er 

geen enkele reden tot opgewektheid: wie gelooft in Jezus Christus mag zeker weten 

dat Jezus zelf dit alles heeft meegemaakt en heeft overwonnen door uit de dood op te 

staan. God heeft Hem opgewekt en ons met Hem. Dat is ons heden en onze 

toekomst, het is een zeker weten midden in ons soms zware leven: ik hoor bij Hem, 

ik hoor bij het Leven. Ik ben opgewekt, want Jezus leeft, Hij is Heer! 

Ed Snijders 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
“He is not here for He is risen!” 

Een leeg graf in de graftuin te Jeruzalem 

  



PASTORALIA 
Huwelijkslustrum 

Op 11 maart jl. mochten we met Henk en Gerry de Graaf–Langerak gedenken dat 

zij 55 jaar met elkaar waren getrouwd. Dit werd onderstreept met een bloemetje en 

hartelijke felicitaties namens de P. G. Lingestreek. 
 

Ed en Tine Snijders 

 

VANUIT DE KERKRENTMEESTERS van de Protestantse 

gemeente Lingestreek 
 

Beroepingswerk 

Peter Bakker is onze nieuwe interim-predikant voor 8-12 uur per 

week voor een periode van 1 jaar. Ds. Bakker gaat ons verder 

helpen bij de verdere ontwikkeling van het fusietraject. 

Op 5 maart was er een gemeenteavond van de PG Lingestreek, met 

als hoofdonderwerp het stemmen op ds. Alex Brinkman. Van de 70 

aanwezigen hebben er 68 voor gestemd en twee hun stem onthouden. Na deze avond 

is er een periode van 5 dagen om als gemeenteleden bezwaar te maken. Daarna 

brengt de voorzitter van de kerkenraad, Johan van Zetten, de beroepingsbrief met 

arbeidsvoorwaarden naar ds. Brinkman. Ds. Brinkman heeft dan maximaal 3 weken 

de tijd om over het uitgebrachte beroep te beslissen. Bij een positieve uitslag komt er 

een periode van minimaal 3 maanden. In deze tijd moeten de kerkenraden en de 

beroepen predikant naar een bevestigingsdatum werken. Ook wordt het gehele traject 

nog gecontroleerd door het breed moderamen van de classicale vergadering, de 

approbatie van de beroepingsprocedure. 
 

Actie Kerkbalans 2025 in de PG Lingestreek. 

Voor 2025 is er €120.000,- begroot voor kerkbalans. Tot nu 

toe is er echter € 85.000, - toegezegd. De Actie Kerkbalans is 

de belangrijkste inzamelingsactie in de PG Lingestreek. Met 

deze actie proberen we het grootste deel van de financiële 

middelen bij elkaar te krijgen, zodat we de jaarlijkse kosten 

kunnen betalen. Daarom krijgt elk lid het verzoek om zijn of haar financiële steentje 

bij te dragen. Als we alle kosten delen door het aantal leden dan betekent dit dat we 

€10,- per maand per huishouden nodig hebben. 

Niet voor iedereen is het mogelijk om dit te betalen, maar als we allemaal naar 

vermogen bijdragen, moet het ons samen gaan lukken. We zijn daarom heel 

dankbaar voor de mensen die meer geven. Zo kunnen we ook in de toekomst 

getuigen van Gods liefde en trouw, op allerlei verschillende manieren. 
 

Het banknummer van de kerkrentmeesters is NL95 ABNA 0122 7297 49. 
 

Hartelijke groet,  

De kerkrentmeesters: Anja de Man, Matthijs Heuff, Peter van Leenen, 

penningmeester Michaël Buitenweg. 



 

 

 

 

 

 

 

De toekomst van onze kerkgebouwen 

Op maandag 3 maart was er een eerste avond met betrokken kerkleden, 

dorpsgenoten en streekbewoners in de Sint Joriskerk in Erichem. Roelof van den 

Broek had de leiding. Hij begeleidt de werkgroep die zich buigt over de mogelijkheden 

om onze kerkgebouwen te behouden in de tijd die voor ons ligt. Het was koud. 

Voelbaar, letterlijk en figuurlijk. De kerk staat in de kou… Maar de mensen en de 

gedachten waren warm! Gedurende de avond kwam de warmte van binnenuit steeds 

meer naar boven en werd gedeeld. De presentatie van Roelof over de opzet en 

bedoeling van het project werd met veel aandacht ontvangen. Steeds meer vragen 

kwamen op, en werden gehoord. Sommige heel zinvol en zeer wel aan de orde, 

andere soms ‘nog’ niet nodig maar wel goed om daar oog voor te hebben. Alle vragen 

verdienen een antwoord ook de moeilijke die nog kunnen komen. We zijn ons bewust 

dat het er om gaat of we met deze rijk bedeelde huisvesting wel voort kunnen. Als 

het blijkt dat er nieuwe, andere mogelijkheden tot gebruik zijn en/of kunnen komen, 

helpt dat mee! We zijn gestart in de week van 17 maart en de weken daarna zijn er 

op verschillende plaatsen bijeenkomsten die meer op de kern/het dorp zelf gericht 

zijn. We blijven u hartelijk uitnodigen in te stappen, mee te doen, aan te sluiten om 

de gebouwen te behouden voor het gebruik dat we er zo graag aan geven. De avond 

eindigde warm, gezamenlijk in een kring van overleg en gedeelde aandacht voor de 

zaak. Gemoedelijk en met goede zin gingen we uiteen om spoedig weer bij elkaar te 

komen. Doet u mee? We ontvangen u graag hartelijk. Voor aanmelden van uw 

deelname kunt u zich wenden tot Peter van Leenen (06 53 15 53 31) of Matthijs Heuff 

(06 28 84 33 53) of meldt u aan bij de kern van Erichem, Asch, Kapel-Avezaath of 

Zoelen. 

PS: De presentatie van de avond is na te lezen op de website van PG Lingestreek. 

  



Bericht van dominee Alex Brinkman 
 

Beste kerkenraad, cc beste collega’s en beroepingscommissie; een schrijven aan de 

gehele gemeenschap. 

 

Om te beginnen wil ik u nogmaals bedanken voor de kennismakingsgesprekken, de 

geboden mogelijkheid om op Tweede Advent voor te gaan in de eredienst en de 

gemeenteavond waar ik werd voorgesteld. Gedurende het hele proces heb ik vanuit 

uw gemeenschap veel vertrouwen ervaren. 

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat wij bij elkaar passen. Wij vinden elkaar in het 

getuigenis van en over Jezus Christus. Ik ervaar bij u ruimte om te putten uit de 

rijkdom en de veelkleurigheid van de christelijke traditie. Ik proef bij u een mentaliteit 

om er samen iets moois van te maken, zowel in de kerk als onder elkaar in de 

woonkernen. Daar wordt werk van gemaakt. Dit raakt aan de cultuur die ik vanuit 

mijn jeugd ken en waar ik mij heel vertrouwd mee voel. 

Bij een uitgebracht beroep is de roepstem van God leidend. Een mens kan zich nog zo 

geroepen voelen, het zal buiten hem of haar bevestigd moeten worden. In de 

afgelopen weken heb ik Zijn leiding mogen ervaren. Allereerst door het 

overweldigende ‘Ja!’ dat klonk op de gemeenteavond. God werkt door mensen heen. 

Daarnaast schoot er onlangs opeens een lied door mijn hoofd, het laatste couplet van 

‘Wie zich alleen door God laat leiden’ (Liedboek 905: 4).  

De tekst gaat als volgt: Zing maar en bid, en ga Gods wegen,  

doe wat uw hand vindt om te doen.  

Weet dat de hemel zelf u zegent, 

u brengt naar weiden fris en groen.  

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Die tweede regel laat mij niet los. Het komt uit Prediker 9: 10a: “Doe wat je hand te 

doen vindt. Doe het met volle inzet.” Ik ben ervan overtuigd geraakt dat God heeft 

gesproken. Het is een bevestiging dat dit de juiste weg is en tevens een opdracht om 

met geestdrift het ambt voort te zetten. 

Het door u uitgebracht beroep neem ik daarom met volle overtuiging en vervuld van 

vreugde aan. Ik zie er naar uit om aan de gemeente verbonden te worden. 

 

Met een hartelijke groet, in Christus verbonden, 

ds. Alex Brinkman 

 

  



Afscheid ds. Kaai op 13 april 2025  
 

Reeds tientallen malen heeft ds. Kaai in Zoelen gepreekt. Zeker vanaf 2009.  

Hij kwam graag in Zoelen. Vaak ging hij vroeg op pad om vanaf Kleve naar Zoelen te 

rijden. Hij was erg bij Zoelen betrokken. In zijn preken probeerde hij altijd de 

actualiteit erbij te halen. 

Zijn vrouw en zijn hond vergezelden hem. Dit jaar wordt hij 80 jaar. Hij heeft 

besloten om te stoppen. Op 13 april preekt hij voor de laatste keer in Zoelen. 

Volkomen begrijpelijk.   

Wij zijn hem dankbaar voor zijn trouwe dienst. Tevens bedanken wij zijn vrouw voor 

haar literaire en muzikale bijdragen. 

Wij wensen hem en zijn vrouw Gods zegen toe. 

 

Passion 

Na een overweldigende opkomst vorig jaar, is er ook dit jaar een uitvoering van de 

Passion. De laatste uren van Jezus, vlak voor zijn veroordeling en kruisiging, worden 

verwoord en verschillende perspectieven van Jezus en zijn discipelen worden vertaald 

d.m.v. populaire liederen. Vanwege het succes van vorig jaar zijn er nu twee 

uitvoeringen. Dit in de hoop dat iedereen het goed kan horen én goed kan zien. Na 

afloop is er gelegenheid om iets te drinken. 

We kijken uit naar uw komst! 

 

Data: dinsdag 15 april en woensdag 16 april      

Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.45 uur)    

Sint-Lambertuskerk, Markt 4 in Buren    

Verteller: Matthijs Heuff       

Muzikale begeleiding: Jorrit Meulenbeek 

 

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

! In verband met de Passion is de Stiltedienst in Zoelen vervroegd naar 19.00 uur !  

  



 

 

Rommelmarkt Zoelen 14 juni en inleveravonden 
  

Na een aantal succesvolle en vooral ook gezellige zoldermarkten, gaan we nu volop 

verder met de Rommelmarkt. Dit jaar is dat op zaterdag 14 juni.  

Voorafgaand aan de rommelmarkt, kunnen op vrijdag 25 april en vrijdag 23 mei weer 

overtollige en nog verkoopbare spullen ingeleverd worden bij de kerk. Inleveren kan 

dan tussen 19:00 uur en 19:30 uur.  

Op dinsdag 10 juni vanaf 18:00 uur gaan we weer met karren het dorp rond, binnen 

de bebouwde kom, om nog bruikbare en verkoopbare spullen op te halen. U kunt de 

spullen aan de kant van de weg klaarzetten, maar we bellen ook overal aan. We 

kunnen ook even meehelpen om de spullen te sjouwen. Bij twijfel of we bij u 

aankomen, neem even contact met ons op. Ook als u bijzondere dingen wilt 

aanbieden, of op een ander moment spullen kwijt wilt, kunt u ons benaderen. 

  

Op 14 juni om 09:00 uur gaat dan de markt open. We hebben dan weer allerlei 

tweedehands spullen te koop zoals serviesgoed, kleding, boeken, elektra, grotere 

meubels en nog veel meer. Daarnaast denken we ook aan de inwendige mens op ons 

gezellige terras in het middelpunt van de markt. Daar kunt u dan ook genieten als 

vanouds van de wafels, poffertjes, hamburgers en nog veel meer. 

  

We hopen op een prachtige dag met veel gezelligheid en sfeer! 

Graag tot 14 juni! 

  

De rommelmarkt commissie 

 

 

 

 

 

SOFIETJE 
 
Godsdienst heb ik altijd opgevat als mijn dienst aan God. Maar is het niet ook 

Gods dienst aan mij? Hij heeft mij gediend met het ultieme offer van Zijn Zoon: 
de vrucht van Jezus’ sterven is mijn verlossing en daar heb ik niets aan bij te 
dragen. Het is volbracht, 100%! 

 
 

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,  

maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.  
(Mattheüs 20: 28) 

 



Grote Schoonmaak van de Stefanuskerk op 10 mei  

- Doe je mee? -  
 
 

Vind jij het ook zo fijn als de kerk schoon en netjes is? Onze schoonmaakster doet 

haar uiterste best, maar de wekelijkse taken zijn al een hele klus. Daarom roepen we 

iedereen op om samen met een enthousiaste groep vrijwilligers de Stefanuskerk 

grondig schoon te maken op 10 mei. 
 

Wat kun je verwachten? 

• Datum: 10 mei 

• Tijd: We starten om 13.00 uur  

• Locatie: Stefanuskerk 

 

Met hoe meer we zijn, des te meer kunnen we doen! Dus, heb je een uurtje (of twee) 

vrij? Wil je bijdragen aan een frisse en schone kerk? Kom dan helpen! Alle hulp is 

welkom. 

Ook zoeken we sterke mensen (mannen) die ons kunnen helpen met het 

(ver)sjouwen. 

 

De koffie/thee met iets lekkers staat klaar! 

 

Geef je op bij: 

• Geranne de Fijter, geranne.vandernettenvanstigt@hotmail.com 

• Jolanda de Koning, joldekoning@ziggo.nl 

 

Samen maken we de Stefanuskerk weer stralend schoon.  

 

We hopen op jouw komst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

23 februari € 104,20 

12 maart € 82,10 

    
Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

23 februari Bloemenfonds € 101,35 

12 maart Voedselbank € 257,60 

     

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

23 februari mevrouw Petra Baggerman 

  de heer Ton Junte 

   

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Jenny en Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Hij is de zondebok 

Op de Grote Verzoendag legde de hogepriester met een symbolisch gebaar de 

zonden van het hele volk op de kop van een bok, die dan de woestijn in werd 

gebracht om daar te sterven. Dus: het dier “kreeg de schuld”. Evenzo is een 

zondebok bij ons iemand die de schuld ergens van in de schoenen geschoven 

krijgt. Beeld van Jezus die onze schulden draagt. 

 

Aäron legt beide handen op de kop van de bok en spreekt alle zonden 

 uit van de Israëlieten. Zo legt hij alle zonden op de kop van de bok.  

Daarna moet hij het dier de woestijn insturen. 

(Leviticus 16: 21) 

 

 



  



 


